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Beste koorleden en vrienden van het Haags Renaissance Kamerkoor,

Of u ver weg bent geweest of dichtbij of gewoon lekker thuis, hopelijk 

heeft deze zomer u iets moois gebracht. Met de eerste onstuimige storm alweer achter 

de rug, loopt de zomer op zijn eind, al hopen we natuurlijk op nog wat prachtige 

nazomerse dagen.  

 De koorrepetities van het Haags Renaissance Kamerkoor zijn weer 
begonnen: Om precies te zijn op 3 september kwamen we weer 
voor het eerst bij elkaar. 

Vlak voor onze zomerstop, op 12 juli, waren we in Wouw, op uitno-
diging van Astrid Jeremic. We bezochten toen ook de Basiliek van 
de H Agatha en de H Barbara in Oudenbosch, beter bekend als 
‘de kleine Sint Pieter’ omdat het een replica is van de Sint Pieter 
in Rome.

 Het was geweldig 
om in die prach-
tige kerk met zijn 
overweldigende 
akoestiek, twee 
van onze mooiste 
liederen te zingen: 
het Sicut cervus 
van Palestrina en 
het Vere Languo-
res van Tomas Luis 
de Vittoria.

Van het Bestuur 

 Tuin in Wouw

Basiliek in 
Oudenbosch 
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Marijke van den Broek

 Op 6 september stonden we, samen 
met nog meer amateurverenigingen 
(koren, toneelgroepen, maatschap-
pelijke organisaties)  met een kraam 
op het Spotlightfestival om ons koor 
meer bekendheid te geven. Locatie: 
het spiksplinternieuwe Spuiplein. Het 
was gelukkig prachtig weer, hoewel 
het aantal bezoekers wat tegenviel.

En nu is het tijd om weer volop bezig 
te zijn met onze muziek. We werken 
momenteel aan ons programma 
rondom Josquins ´Nymphes des Bois´, 
waarover verderop meer informatie.

 We hopen, dat u deze 
nieuwsbrief met 
plezier zult lezen. 

Met vriendelijke 
groet, ook namens 
Sytse en Anke,

 Inmiddels heeft er ook een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Onze secretaris Claudia Puggioni 
heeft helaas afscheid van ons koor genomen, 
waardoor de functie van secretaris vacant werd. 

Gelukkig wilde Anke Bottema deze functie 
invullen. We wensen haar veel succes en  
bedanken Claudia voor al het werk dat ze gedaan 
heeft!

 De concerten zullen niet, zoals eerder aan-
gekondigd in november zijn, maar op 28 februari 
en 1 maart 2026 in onze inmiddels vertrouwde 
Paleiskerk. 

We hopen, dat u deze nieuwsbrief met plezier 
zult lezen. Met vriendelijke groet, ook namens 
Sytse en Anke,

Van het Bestuur (2) 

 Spotlicht festival - Spuiplein
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Bij het Haags Renaissance Kamerkoor 

zingen prachtige stemmen. Maar wie leidt 

ze? Wie maakt dat die stemmen zo mooi gaan 

samenklinken in heerlijke harmonieën, en wie 
maakt er zo´n prachtig koor van? Dat is onze 

dirigent:

Enrico Ruggieri

met zijn grote liefde en fascinatie voor Renaissance-
muziek. Wie is hij, waar komt hij vandaan en hoe 
kwam hij bij ons koor?

Waar ben je opgegroeid? 

Ik kom oorspronkelijk uit Italie en groeide op in Pescara, in een gezin met één zus en 
twee werkende ouders, ze waren allebei architect. Ik kwam twaalf jaar geleden naar 
Nederland om als dirigent te gaan werken. Ik begon toen ook met mijn masters aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en studeerde bij Jos Van Veldhoven, die 
gespecialiseerd is in oude muziek.

Hoe ben je met muziek in aanraking gekomen? 

Mijn vroegste herinnering is van toen ik een jaar of vijf was en met mijn ouders naar 
een feestje ging bij de buren. Daar speelde iemand piano en dat maakte zo’n indruk 
op me dat ik de volgende dag aan mijn ouders vroeg of ik ook piano mocht spelen. 
Wij hadden thuis een piano en dat mocht wel. Zo begon het dus, spelenderwijs. 

Later kreeg ik les en nadat ik op mijn veertiende mijn eerste piano-
examen deed, werd het wat serieuzer. Ik begon meer te spelen en 
meer te studeren, ook andere soorten muziek. Naast klassieke 
muziek was ik bijvoorbeeld dol op jazz. Ik speelde toen bij een jazz-
ensemble, daar heb ik zelfs ook muziek voor geschreven. 

Waarom koos je voor de muziek?

Muziek kwam in mijn leven, niet als een keuze, maar meer iets dat 
er op een gegeven moment gewoon was. Tijdens mijn architec-
tuurstudie aan de universiteit in Pescara, begon ik steeds meer

Voor het Voetlicht 

tijd aan muziek te beste-
den en langzamerhand 
werd het mijn belangrijk-
ste bezigheid. 

Daarbij zong ik al vanaf 
mijn elfde in een kerkkoor 
en nadat ik mijn piano-
studie had afgerond, 
begon ik met een studie 
koordirectie. De dirigent 
van het kerkkoor liet me 
destijds ook wel eens 
dirigeren, dus ja, zo is het 
begonnen.
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Waarom dirigeren in plaats van uitvoerend 

musicus? 

Dat is omdat ik dirigeren interessanter vind. Een dirigent moet 
niet alleen over muzikale vaardigheden beschikken, maar ook 
andere dingen kunnen. Hij moet meer een generalist zijn, wat 
wel goed bij mijn karakter past denk ik. Dat geldt ook voor het 
zelf zingen. Ik hou daar wel van, maar tot op zekere hoogte. 
Om een professioneel pianist of zanger te worden zou ik heel 
veel moeten oefenen en studeren, maar daar ligt mijn ambitie 
niet. Dirigeren vind ik boeiender!

Hoe kwam je bij de renaissancemuziek terecht?

Met het kerkkoor zongen we wel eens liederen uit de oude 
muziekperiodes, zodat ik daar ook kennis maakte met Renais-
sancemuziek. Gedurende mijn studie koordirectie in Pescara 
heb ik toen zelf een koor opgericht met medestudenten van 
het conservatorium, en op een gegeven moment besloten we 
dat we ons helemaal op de renaissancemuziek gingen richten.

Voor het Voetlicht (2) 

En wat bracht je bij het Haags Renaissance Kamerkoor? 

Toen ik naar Nederland kwam om aan het Koninklijk conservatorium te studeren, wilde ik bij 
een koor zingen. En ik hield van Renaissancemuziek, zodoende kwam ik bij het Haags 
Renaissance Kamerkoor uit, het koor van Frans Scheffers. Daar heb ik een jaar of twee, drie 
meegezongen. Ik werd in die tijd ook vaste dirigent van een koor in Amsterdam, dat ook 
Renaissancemuziek zong. 

Sytse Bruinsma

Omdat ik dus zelf dirigeerde, vroeg Frans me wel 
eens om voor hem in te vallen, als hij ziek was of 
een keer niet kon. Zodoende leerde het koor mij 
ook van die kant kennen. Toen Frans in de loop van 
het project ‘Spaanse koormuziek’ in 2017 aangaf te 
willen stoppen, vroeg het koor me om hun nieuwe 
vaste dirigent te worden. 

Heb je nog meer hobby’s buiten muziek?

Jazeker, ik hou bijvoorbeeld erg van motorrijden, 
maak veel trips op de motor. Ook ict heeft mijn 
belangstelling, ik vind het leuk om applicaties te 
bouwen. 

Maar eigenlijk heb ik buiten mijn werk weinig tijd 
voor andere zaken: mijn vrije tijd besteed ik haast 
helemaal aan mijn zoontje Lev. Die zou je mijn 
grootste hobby kunnen noemen! Hij is nu vier jaar 
en de wereld aan het verkennen. En als hij gaat 
ervaren dat hij toch niet helemaal het centrum van 
die wereld is… dan zal ik er voor hem zijn!.

Dat is Enrico: 
met heel zijn hart dirigent... en vader!
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Het Haags Renaissance Kamerkoor brengt op 
28 feb en 1 mrt 2026, Paleiskerk

een nieuw Concert rondom de 
Renaissance in de Lage Landen

Het gebied van de Lage Landen kwam in de 15e en 16e 

eeuw tot grote welvaart. Het Bourgondische rijk had zich 
gevormd vanuit het graafschap Vlaanderen en het hertogdom 
Brabant met machtige steden als Gent, Brugge, Antwerpen en 
Brussel. De voertaal van de elite was het Frans en in deze 
cultuurcentra kwam de Renaissancemuziek tot grote bloei en 
ontstond de Vlaamse school met zijn hoogtepunt in meer-
stemmige koormuziek. Zoals het bekende lied 

 ‘Nymphes des Bois’ 

• rondom dit lied zal het koor een programma zingen van 
componisten uit de Vlaamse school, 

• met liederen van Josquin des Prez, Johannes Ockeghem, 
Pierre de la Rue, Loyset Compere en Antoine Brumel

aanvang 15.00 uur
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Vespers-Sergej Rachmaninov - 4 okt, 20.15 - Paschaliskerk
Kamerkoor Lux en het Strijps Kamerkoor uit Eindhoven voeren de 
monumentale Vespers uit van Rachmaninov. Oud Russisch orthodoxe  
melodieën van de nachtwake vormen de basis van dit prachtige en geliefde 
koorwerk.

Fauré’s Requiem - 17 en 19 okt 14.15 - Amare, Den Haag
Het residentieorkest samen met het Groot Omroepkoor o.l.v Tianyi Lu 
voeren, naast Fauré, ook de 4de symfonie van Beethoven en Miroir de 
peine van Hendrik Andriessen uit.

Path of Miracles - 25 okt, 20.15 uur - Nieuwe Kerk, Den Haag
Cappella Amsterdam: een muzikale pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela. Het koor voert je mee door de vele facetten van de tocht:  
sombere klaagzangen over de eindeloze weg, de brandende hitte, maar 
ook de vreugde van het bereiken van de bestemming!

 Ivo Pogolerich - 26 okt, 20.15 - Concertgebouw Amsterdam
In de serie Grote Pianisten treedt Pogorelich weer op. Deze fantastische en 
eigenzinnige pianist speelt Mozart, Beethoven en Chopin. Altijd een 
belevenis!

My Orpheus - 2 nov, 16.00 - Korzo, Den Haag
Vladyslav voelt de grote Jean Cocteau aan de tand. In deze filmische 
dansvoorstelling met muziek van Harkusha en Erik Satie onderzoekt de 
Oekraïense choreograaf, danser en regisseur Vladyslav Detiuchenko hoe de 
rauwe realiteit onze menselijke binnenwereld beïnvloedt . Een gedicht kan 
niet sterven. En dat maakt een dichter volgens Jean Cocteau onsterfelijk, 
maar vinden alle wijsheden uit de poëzie van vroeger hun weg in de 
toekomst? De poëtische dansbewegingen komen heel dicht bij de 
woordkunst van Jean Cocteau.

RO Sinterklaasconcert - 22 nov, 11.00 en 13.30 - Amare, Den Haag
Spannend, muzikaal en hilarisch concert voor het hele gezin. Geen pauze.

  Can you Händel this? - 20 dec, 19.45 - Paschaliskerk, Den  Haag
Een unieke samenwerking van de ACVA met de Wiener Sängerknaben. 
Deze koren zingen gedeeltes uit de Messiah van Händel en het 
Weinachtsoratorium van Bach. De volledige cast bestaat uitsluitend uit 
mensen die 30 jaar of jonger zijn..

Kerst in de Nieuwe Kerk - 21 dec, 15.00 en 20.15, Den Haag
Deze concerten zijn zonder pauze. Koperensemble RO Brass m.m.v. 
sopraan Kristia Bitenc voeren klassieke carols en kerstliederen uit. Een 
heerlijk concert om de feestdagen in te gaan
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Anke Bottema
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HRK woordzoeker 16

Oplossing Woord-

zoeker15:

ZING MEE MET ONS 

NIEUWE PROGRAMMA
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Astrid Jeremic
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Het Haags Renaissance Kamerkoor ...
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Onze dirigent: 

Enrico Ruggieri 

 Studeerde piano aan de conservatoria 
van Bologna en Rome in Italië en 
behaalde aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag zijn master in 
koormuziek en koordirectie. 

Hij heeft gewerkt met verschillende 
koren zoals het Lassus Consort in 
Amsterdam, Quod Libet in Den Haag en 
het kamerkoor Koorteze, en is sinds 
2017 de vaste dirigent van het Haags 
Renaissance Kamerkoor. 

... is een gemengd koor met rond de twintig leden. Het is op-
gericht in 1982 en onze dirigent is Enrico Ruggieri. De basis van 
ons repertoire bestaat uit de prachtige 16e- en 17e-eeuwse 
polyfone koormuziek uit de Renaissance en vroege Barok.

In onze programma’s proberen wij een evenwicht te vinden tussen 
wereldlijke en gewijde muziek, en we zingen zowel a capella als 
met instrumentale begeleiding. We zingen vol liefde en ambitie en 
soms is het hard werken. Maar altijd is er plaats voor gezelligheid in 
ons koor!
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